
 

PASEN  2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                          Voorganger   ds. Henriëtte de Graaf                            
                                          Organist        Gert Oldenbeuving 
                                          m.m.v.           Harry ten Brinke (trompet) 



De brandende Paaskaars wordt binnengebracht 
  Wij gaan staan 
 
Zingen   Lied 637: 1 t/m 4      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2   De Vader laat niet in het graf 
     zijn kind dat zoveel vreugde gaf, 
     Hij tilt het uit de kille grond – 
     het loopt als vuur de wereld rond. 
 
3   De oude nacht voorgoed gedood, 
     de toekomst kleurt de morgen rood; 
     ziehier hoe God vergevend is 
     en hoe zijn liefde levend is. 
 
4   Ziehier het licht van lange duur, 
     ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 
     o vlam van Pasen, steek ons aan – 
     de Heer is waarlijk opgestaan! 
 
 
v   De Heer is waarlijk opgestaan!  
a   De Heer is waarlijk opgestaan! 
   

 Wij gaan weer zitten 



Woorden bij het bloeiende kruis 
 
Zingen   Lied 221: 1 en 3  (uit Liedboek voor de Kerken) 
               De tafelkaarsen worden aangestoken     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3   In uw hoede zijn wij wèl geborgen, 
     en schoon eerlang ’t oog ons breek’,  
     open gaat het op de grote morgen 
     na deez’ aardse lijdensweek. 
     Welk een dag der ruste zal dat wezen, 
     als w’ onsterfelijk, uit de dood verrezen, 
     knielen voor uw dankaltaar! 
     Amen, Jezus, maak het waar! 
 
Welkom en mededelingen 
 
Gebed op Paasmorgen 



Zingen   Lied 619: 1 t/m 6      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2   Des morgens op de derde dag, 
     toen voor het graf de steen nog lag, 
     verrees de Heer op Gods gezag. 
     Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
3   De engel sprak: Houd moed, vreest niet, 
     ik ken de bron van uw verdriet: 
     gij zoekt uw Heer, - Hij is hier niet. 
     Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
4   Hij is verrezen en Hij leeft. 
     De dood heeft voor het eerst gebeefd. 
     Kom, zie waar Hij gelegen heeft. 
     Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
5   Nu bidden wij U, Zoon van God, 
     omdat Gij opstond uit de dood, 
     geef ons nu uw genade groot, 
     - halleluja, halleluja, halleluja! - 



6   opdat wij, vrolijk en bevrijd, 
     lof zingen in der eeuwigheid 
     uw lieve naam gebenedijd. 
     Halleluja, halleluja, halleluja! 

 
Jesaja 43: 18 en 19 
Blijf niet staren op wat vroeger was.        
Sta niet stil in het verleden.                        
Ik, zegt hij, ga iets nieuws beginnen. 
Het is al begonnen, merk je het niet? 
 
Hij is verrezen en Hij leeft. 

Zingen   Lied 624: 1 t/m 3      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2   Prijs nu Christus in ons lied, halleluja, 
     die in heerlijkheid gebiedt, halleluja, 
     die aanvaardde kruis en graf, halleluja, 
     dat Hij zondaars ’t leven gaf, halleluja! 
 
3   Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja, 
     heeft verzoening ons bereid, halleluja! 
     Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja! 
     Eng'len jub'len Hem ter eer, halleluja! 

 
Ze zeggen dat het niet waar is … 
 
Ze zeggen dat het niet waar is, 
dat de doden op zullen staan. 
 
Als er één ding is, dat mij klaar is, 
is het dit, dat de doden vergaan. 
 
Ik zag het met mijn eigen ogen, 
dat de doden echt doden zijn, 
 
maar een engel kwam uit den hoge; 
hij zei niet: dit is slechts schijn, 
 
maar dicht bij het graf gezeten 
van Jezus van Nazareth, 
 
liet hij drie vrouwen weten 
dat de dode was opgewekt. 
 
Hoewel ik het niet kon geloven, 
heb ik dat toch gedaan, 
 
want God laat er oren van doven 
genadig van opengaan.  
                             (Geert Boogaard) 
 
 



Zingen   Lied 642: 1, 2, 3, 4 en 8      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2   Ik zeg het allen, en de mond 
     van allen zegt het voort, 
     tot over ’t ganse wereldrond 
     de nieuwe morgen gloort. 
 
3   Nu schijnt ons deze wereld pas 
     der mensen vaderland: 
     een leven dat verborgen was 
     ontvangen we uit zijn hand. 
 
4   Ten onder ging de sterke dood, 
     ten onder in de vloed; 
     nu straalt ons in het morgenrood 
     zijn toekomst tegemoet. 
 
8   ’t Is feest, omdat Hij bij ons is, 
     de Heer die eeuwig leeft 
     en die in zijn verrijzenis 
     alles herschapen heeft. 

 
 
 



Gebed om Gods Geest 
 
Schriftlezing   Johannes 20: 1 - 18 
 
Zingen   Lied 630: 1 t/m 4      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2   Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 
     open uw dode oren; 
     kom uit het graf dat u omsluit, 
     kom uit en word geboren! 
     Toen heeft zich in het vroegste licht 
     de nieuwe Adam opgericht, 
     ons allen lang tevoren. 
 



3   Al wat ten dode was gedoemd 
     mag nu de hoop herwinnen; 
     bloemen en vogels, – alles roemt 
     Hem als in den beginne. 
     Keerde de Heer der schepping weer, 
     dan is het tevergeefs niet meer 
     te bloeien en te minnen. 
 
4   Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 
     de schoot van ’t graf ontkomen. 
     De morgen is vol nieuw geluid, – 
     werp af uw boze dromen. 
     Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 
     is voor het lichaam nu vrij baan 
     naar een bestaan volkomen. 
 
Overweging 
 
Zingen   Lied 608: 1 t/m 3      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2   De ballingen keren 
     zij keren met blinkende schoven. 
     Die gingen in rouw 
     tot aan de einden der aarde 
     één voor één, en voorgoed, 
     die keren in stoeten. 
     Als beken vol water 
     als beken vol toesnellend water 
     schietend omlaag van de bergen. 
     Met lachen en juichen - 
     die zaaiden in tranen die keren met lachen en juichen. 
 
3   De dode zal leven. 
     De dode zal horen: nu leven. 
     Ten einde gegaan 
     en onder stenen bedolven 
     dode, dode, sta op, 
     het licht van de morgen. 
     Een hand zal ons wenken 
     een stem zal ons roepen: Ik open 
     hemel en aarde en afgrond. 
     En wij zullen horen 
     en wij zullen opstaan en lachen en juichen en leven. 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 



Aandacht voor de collectes 
 
Zingen   Lied 634: 1 en 2      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2   Licht moge stralen in de duisternis, 
     nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
     Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
     wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
     U zij de glorie, opgestane Heer, 
     U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
Zegen   Beantwoorden met het Amen (lied 431b)      
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


